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Voorwoord:

Rond de Oecumenische Pioniersplek Kloosterwelle in de Corneliuskerk te Noordwelle vormt
zich al een poosje een kring van geinteresseerden. Soms vragen mensen waar ligt
Kloosterwelle, omdat zij het op de kaart niet kunnen vinden. Onze naam raakt al wat meer
ingeburgerd, merken we. Graag willen we u op de hoogte houden van de activiteiten en
ontwikkelingen in Kloosterwelle.

Een nieuw initiatief van Kloosterwelle is een Nieuwsbrief. Met 4 keer per jaar willen wij u
een inkijkje geven in wat we doen en van plan zijn.

Voor actuele zaken en nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze website:

https://www.kloosterwelle.nl

In onze naam, logo en activiteiten proberen we aan te geven, dat we open staan voor
mensen, die op zoek zijn naar betekenisgeving, zin en duiding in het gewone leven.
Vragen die opkomen en waarvoor een antwoord niet zo voor handen ligt.

In onze ontmoetingen willen we ruimte scheppen voor gesprek, bezinning, samen zingen,
vieren en tafelgesprekken.

We nodigen u van harte uit om ons te volgen via de weblog en lokale pers. Graag nodigen
wij u uit te reageren op onze website of met een tekst met uw bevindingen met
Kloosterwelle voor eventuele plaatsing in één van onze komende nieuwsbrieven.

Daarnaast ontvangen we u graag op deze bijzondere plek in Noordwelle/Kloosterwelle.

Moge het nieuwe jaar je goede dagen schenken en moge wij in Kloosterwelle en allen die
met ons optrekken in dit nieuwe jaar rijkelijk gezegend zijn. ( Bron Keltische zegenbeden)

Dinie Eerland-van Vliet, voorzitter Kloosterwelle team.



Persartikel WereldRegio 20 december 2019
Interview Piter Goodijk en Lydia Evers

‘Samen stilte ervaren heeft

‘een absolute meerwaarde b

Kloosterwelle in Noordwelle gaat vijfde jaarin

NOORDWELLE ‘Stjlte als verademing’ luidt
de slogan van Kloosterwelle. Vier
jaar geleden startte het initiatief
en het slaat aan. Niet dat er drom-
men mensen naar het kleine kerkje
van Noordwelle komen, maar genoeg
om er enthousiast mee door te gaan
en misschien uit te breiden.. Als
dominee Piter Goodijk volgend jaar
- met emeritaat (pensioen) gaat is
hij steevast van plan zijn energie te
. blijven steken in Kloosterwelle.

De initiatiefgroep Kloosterwelle
* heeft op haar website een pakkende
- omschrijving staan van haar doel-
¢ stelling: ,,Wij vormen de pioniers-
. groep Kloosterwelle en ontwikkelen

een eigentijdse — en oecumenische -
_ kloostergemeenschap in Noordwelle,
. gebaseerd op de eeuwenoude christe-
- lijke kloostertraditie. Kloosterwelleis
- een plaats om te oefenenin duurzame
. spiritualiteit (discipline, concentra-

tie, toewijding), die weerbaar maakt
- ineen drukke samenleving.” De groep
. organiseert een wekelijkse vesper en
. maaltijd in de kerk van Noordwelle

en regelmatig retraitedagen op
 woensdagen.

Goodijk legt uit dat het zoeken naar
- zingeving van alle tijden is en ook
- door veel mensen herkend wordt.
. Daarmee is Kloosterwelle dus geen
. alledaagse kerk. Het is wat de bezoe-
© kers willen dat het is. Zo kwam Lydia
- Evers nog maar twee maanden gele-

den naar Noordwelle. Vooral omdat

het zingen haar aanspreekt. Maar

het biedt haar mee. Niet meteen het
. geloof, zoals zeals kind heeft meege-
| kregen, maar wel het metjezelf bezig
- zijn.
‘ Gooduk ,.In stilte nadenken over

zingeving, over jezelf. Natuurl'}k kan
| het ook als je alleen thuis bent. Maar
' we merken toch echt dat deze omge-
. ving en hetsdmen stilte ervaren, een
. absolute meerwaarde heeft”. Dat
. geldt ook voor het samen zingen van

- weliswaar eenvoudige muziek, maar

met pakkende teksten die als een
_ mantra werken.

* ,,Dat mensen weleens de beiloefte'

" voelen om eens naar een klooster

te gaan is van alle tijden. Dat is wat’
. we hier ook willen aanbieden,” atdus

Goodijk. Iedere woensdag, maar
ook regelmatig een retraitedag van
twaalf uur. ,,Mensen leren elkaar

s echt kennen. Dat gebeurt al in
de voorstellingsronde. En er worden

Initiatiefnemer Piter Goodijk en ‘nieuwkomer’ Lydia Evers tonen trots de vlag van
Kloosterwelle (foto Marieke Mandemaker)

veel gesprekken gevoerd; afgewisseld
door de stilte. Die is ook zo belang-
rijk.”

Ds Goodijk heeft van zijn kerk(en)
één dag tot zijn beschikking gekre-
gen om aan Kloosterwelle te werken.

Want voor hem is het wel duidelijk

dat de hedendaagse kerk er bij veel
mensen nietin slaagt om aantrekke-
lijk te zijn. Daarom wilde Goodijk naar
nieuwe vormen zoeken en die ontwik-
kelt de groep nu dus in Noordwelle.
Met als bijkomstigheid dat het kerkje
wat vaker gebruikt wordt en het wat

bewegingin hetdorp geeft. Landelijk
wordt meegekeken naar de ontwikke-
lingen.

Het is opmerkelijk dat de meeste

mensen in hun dagelijkse leven geen
tijd hebben of nemen om even stil te

staan bij het eigen leven. Zichzelf de

vraagte stellen of ze op de goede weg
zijn. Lydia Evers en Piter Goodijk zun

er enthousiast over dat de omgeving:

van Kloosterwelle daarinin een grote
behoefte voorziet.

Getuige ook een bericht dat onlangs |

van een deelneemster binnenkwamin -

de mailbox. ,,Graag wil ik de pioniers |
van Kloosterwelle bedanken voor

de mooie retraitedag. Het heeft mij
goed gedaan. Het was de eerste keer
voor mij. In een druk bestaan wilde ik
graag een dag in rust en verbonden-
heid beleven. Dat was heel mooi, alle

zintuigen werden aangeraakt door |

de natuur, de mooie muziek, het zin-
gen, een verhaal, de maaltijden, het
prachtige kerkje. De dag doorgegaan |
in donker, licht en donker. Je komt

als vanzelf op diepere lagen terecht, |
die in het dagelijks leven niet altijd |

zichtbaar en voelbaar zijn. Ook ben
ik onder de indruk van de informatie |
overde kloosters op het eiland op de -

website. Wat een verrijking. Dankjul- |

lie wel.”

Wie meer wil weten of misschien zelfs ¢
een keer wil meedoen, vindt meer

i

informatie op www.kloosterwelle.nle |




De beleving van onze retraitedag op 4 december 2019 door pionier Liesbeth
Franken.

In alle vroegte komen we met 16 deelnemers samen in de Corneliuskerk. Enkelen zijn
bekenden van eerdere retraitedagen, verder zijn er een aantal die voor het eerst
deelnemen. Het pioniersteam zal voltallig aanwezig zijn. Niet alleen uit oogpunt van
gastvrijheid, maar ook voor persoonlijke groei.

We vieren het morgengebed waarin al meteen het ‘leitmotiv’ voor deze dag klinkt in een
gezongen refrein van Huub Oosterhuis: 'Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij
heeft gezien eer ik werd geboren.’

Na het ontbijt maken we kennis met elkaar aan de hand van een aantal afbeeldingen van
stambomen, waaruit we er ieder één kiezen. De vraag die erbij hoort is: ‘wat zijn jouw
roots, waarin ben jij geworteld?’ Dit ter nadere persoonlijke uitwerking deze dag.

Na deze kennismaking maken we onze eerste wandeling, vanuit de kerk de polder in.
Halverwege klinkt, ter inleiding op de stilte, het refrein van Oosterhuis.

Deze stilte duurt tot ca. 15.30 uur. We beleven de stilte in groepsverband tijdens het
middaggebed, de lunch, een uur voor onszelf en de geleide meditatie met pianospel en
klankschalen. Ook zijn we nog stil tijdens het eerste deel van de middagwandeling met
een andere route. Bij picknickplek ‘de tien Geboden’ verbreken we de stilte door het
uitspreken van een elfde gebod. Daarna komen de gesprekken weer aarzelend op gang.

In het middaggesprek daarna wisselen we van gedachten over wat er tot dat moment bij
ons binnenkwam aan indrukken. Vooral de voorlezing tijdens de lunch uit Henri Nouwen's
boek ‘Eindelijk thuis’, over het schilderij van De Verloren Zoon van Rembrandt had de
meesten geraakt.

Bij het meditatief zingen in de kerkruimte sluiten zich nog wat mensen bij ons aan. Huub
Oosterhuis’ refrein klinkt nu vierstemmig door de ruimte. De kerk ‘zingt’ mee, is onze
partner in de beleving van tekst en melodie.

Tijdens de vesper, die om 18.00 uur begint, klinkt dit opnieuw vierstemmig. De lezing uit
Jesaja over de stronk van Isai sluit mooi aan bij ons thema van ‘wortels’. De avondmaaltijd
verloopt geanimeerd. Er is zoveel te delen!

Volgt nog een korte evaluatie van een waardevolle dag waarin ons innerlijk sterk werd
aangesproken. In verbondenheid nemen we afscheid van elkaar.
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Onze ochtendwandeling in de polder rondom Noordwelle naar het trekpontje.



Werkgroep Kloosterroute Schouwen-Duiveland.

De werkgroep Kloosterroute is een initiatief van de pioniersgroep ‘Kloosterwelle’, met als
basis de mooie historische Corneliuskerk aan de Dorpsring in Noordwelle.

Een groep enthousiaste mensen is actief betrokken bij het ontwikkelen en in kaart
brengen van een gerealiseerde kloosterroute langs voormalige kloosters uit de periode van
de hoge (1000-1250) en late Middeleeuwen (1250- 1500). Inmiddels is er een fiets-wandel
of vaarroute mogelijk.
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Vier kloosterroutes

De routes kunnen op ieder gewenst moment gedaan worden. Zij laten het Schouwse landschap zien en leiden u langs de verdwenen kloosterlocaties. Van ieder klooster is een beschrijving opgenomen. De beschrijvingen
zijn gebaseerd op overgebleven archivalisch materiaal en archeologische vondsten.

De eerste route (15km) . leidt u door het westen van Noordwelle. De tweede route (15km)  gaat door het oosten. De derde route (4km) ‘ is een stadswandeling door Zierikzee en voert u langs de
plaatsen waar een klooster of het begijnhof heeft gestaan. De vierde route (30km) ‘ gaat door Midden Schouwen

Zie de website: https://kloosterwelle.nl/kloosters/

Van de voormalige kloosters en hun inspiratiebronnen op Schouwen —Duiveland komt een
boek uit met de titel: ‘Kloosterrijk Schouwen’ auteur Henk Dalebout. De presentatie is op
18 maart 2020 om 19.30 uur in De Corneliuskerk te Noordwelle. U bent van harte welkom
en kunt dan desgewenst het boek kopen.

Dinie Eerland-van Vliet, voorzitter werkgroep Kloosterroute.



Agenda activiteiten Kloosterwelle 2020
Voor zover nu bekend zijn de volgende activiteiten gepland:
e Elke woensdag van 17:00 tot 17:45 uur Meditatief zingen o.l.v. Liesbeth Franken.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

e Elke woensdag van 18:00 tot 18:30 de Vesper.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

o Elke woensdag vanaf ca. 18:45 onze Kloostermaaltijd.
Aanmelden vooraf is gewenst naar: info@kloosterwelle.nl
De bijdrage die we hiervoor vragen is € 7,50.

e De 4 reguliere retraitedagen zijn uitgebreid en nu ook op zaterdag.
De eerst volgende retraitedag zal op zaterdag 25 januari a.s. plaats vinden.

Overige retraitedagen in 2020 zijn:

woensdag 4 maart

zaterdag 25 april

woensdag 3 juni

woensdag 12 augustus (zomerretraite)
woensdag 2 september

zaterdag 31 oktober

woensdag 2 december



